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Tesellim 


Şarkı 5 


büyüleyici isim sevgilim kaderimin kahramanı 

titreten aşkın beni kuşattı 

ruhum seni memnun edebilir miyim 

acılarla... yorulmalarla 

samimi bir şeyim yok kalbim kadar 

ve büyük sevgili mektubunu almasaydım 

lütfün da bana dokunmasaydı 

düşüncemin ağırlığından ölmüş gibiydim 

hani... 

baştan çıkarma olmadan sonsuz bir aşk vaat ediyorduk 

sevinçle kalbin derinliklerine beraber kaçıyorduk gözyaşlarını alev olup beni yakaladığında rüyalarla kalpten kalbine gitmek istedim ... 
tatlı ağlamam özürlerim öfkeni kırdı bana nasıl mutluolacağımı bildiğini söyledin sonra başkaları duyacak mı bu çığlığımı korkusuna gizleyen benime aranma dedin ve ben seni sınırsız sevdim bütün sevgilerimle cennetim dindarlığım yeminlerimle 



6 Şarkı 

kalbimin tüm vuruşları düzene girdi 

ey kalbimin kalbi ruhumun sancısı 

ne yaptın bana.. .benimle ne yaptın 

mutlu günlerim çoktu önceden ama alev almıyordu 

bugün sesin dolaşıyor beynimde 

okşarken kalbim nefes alıyor 

beklenmeyen birer mesaj öpücüklerin 

tüm kalbimin sana yükseldiğini hissediyorum 

çırpmıyor can kuşum... kaçmasın 

aklım başımda değil nereye koyacağıma dair bir kafesim yok 

sevinçten kalbimin tatlı gözyaşlarına dalmama izin ver 

yeterince acı çekmedik mi 

sadece seni izliyor ve özlüyorum 

altın rüyalarımı sana yazabilirim 

canım ruhum göremezse bu gözlerim 

kalbim...ateşle doluyor 

ruhumun gözleri açılsın sana tutunmak için 

mühürlensin aşkımın kaynağı 


hatırla sevgilim 




Şarkı 7 


geçen günler anlamsız ve can sıkıcı 

sözcükler yüzünden az kalsın ruhumu alıyordun 

dayanamayan kanlı gözlerin yetişti 

sevgili sevgilim.. .ne kadar tatlıydın 

göğsümü göğsünün altına aldığında 

suç ortağıydık sanki ikimiz 

zincirlenmiş ruhumu bana artık geri verme 

sende tutkulu kalsın.. .hapset 

alışırsın iyi görürsün belkide daha çok acırsın 

en derin hayatım 

dizlerim titriyor eridiğimi hissettim ruhumun perdelerini açmaktan korkuyorken yolumu parlattın... hayatım aydınlandı güneş ruhumun suyunu artık kurutmaz ayaklarının dibinde uzanırken bedenime değen ıslak alevinle beni bütün ruhunla öp ilk aşkım gözyaşlarımdaki cennetim ezelde bilinmeden önce şenindim... şimdide canım sana verilmişti hayatım da gizli hâzinem... aşkın nefesinde yak beni kıskandığım bir öpücükle tut 





8 Şarkı 

kendimi dudaklarına mahkum et ayrılığına daha cesaret edemiyorum kalbim... 

kuşlar sevgimizi gördüklerinde nasıl şarkı söylüyorlar 

bir bulutun altında kıskanç güneş kahverengi gözlerinde kendini arıyor dilden dile düğümlenmiş söz verdiğimiz derin aşka her zaman.. .her zaman ağlayarak mı saklanalım yüzüm ayaklarına kapanık göğsüm kabarıyor gözyaşlarmdan kaç kez bozulan yeminlerimi duydun gökyüzü dahi acı çekti ağladı affet onu diye 

varlık da sessiz ve yasımı paylaştılar ah.. .her şeyim eşiğinde 

ne var ki uzun süre kendimi yatıştırmadım uyuyamadım 

hevesle beni bulmanı.. .göğsüne almanı kollarımı tutmanı istiyordum beni tüketen bu can sıkıntısından 



Şarkı 9 


bıkmıştım yalnızıma sarılmaktan 

başımda günah sonsuz bir gölgede olsa da 

kaderimin acımasız çehresinde...seni istemek bir hata değil ki 

yine de hep izindeyim rüyalarımda bile 

ah... bir çocuğa kollarını uzatmak için gelmiş 

o gözlerini parlarken görseler gölgelerde 

kim sevincini gizlemek ister gözyaşları sızarken 

neden...öperken şefkatle anlımdan birdenbire mutluluğumuz kayboldu bir hata değildi ve fakat çok gözyaşı döktük bu kalp senin ve düşüncen ile doluyken ister miydim ruhunun incinmesini benim için ağlama... öpme beni derdim tek tek kaybolsa en tatlı hislerim ve arkadaşlığımız hayatıma mal olsa derim suç benim 

altın ve saf sevgim duymak istiyorum beni suçlayamayan tek kişiyi her zaman hassas olan o tek sesi kalbimde gözyaşı ve dua ettiğimde beni cezalandırmayan geçmişim 

en azından tanrı acı şikayetimi duydu affetti 

sen de her zaman beni neşelendir 

bu küçük çocuğu öp 

asla bir daha asla deme 

elini ver benimsinle de... bizi rahatlat 

ağlıyorsak da güleceğiz yarınlarda 

hüzünlü rüyaların sancılı büyüsüne bakma 

düşüncelerimin sadık yankıları beni yanıltmaz 

yemin ediyorum 

kendimi yalnız seninle buluyorum 

kalbin benimkine çok yakın ve bana arzulu 

bir şeyi benimle konuşmadan üzülüp hemen suçlama 

dünyada görülen mutluluk bizimle değil mi 

hangi belirsiz nesne arzumuza karışıp acı versin ki 

korkma aşk mektuplarımızdan... gizemli şikayetlerden 

içten içe ettiğimiz sessiz dualarımız var...korur bizi 

beni sen çağır titreyerekte olsa rüyana gelirim hiç değilse 


bizi ayıran boşluğu kilitleyen asla kaybolmayacak anahtar kalbinde mecburen birlikteyiz yeminleri imzalamak için her şey senin için okunan şarkılarla dolu sevinç gözyaşları döküyorum 

her zamandan daha sıkı sarıldım büyüleyici hayaline 

kendimi bildiğim gibi 

seni sevdiğim kadar beni sevmeni istiyorum en dokunaklı kelimelerimle arıyorum seni derinlerde sevişelim 

beni benden kendimden kurtar yeter diyorum 

örtülmüşken gözlerim gözyaşlarıyla 

gözlerine baka baka beni al 

canıma rağmen benden kalbimi çıkar 

mutlu mu özgür mü öldü mü demeden 

en iyisi yap bunu ... batmadan güneş 

dokundurduğun öpücüğü örtü gibi gözlerime kapat 

yorgunum uyumak istiyorum hala titreyen tuzbuz kalbini son hatıramızı gözyaşmla sil tesellim... o günler çok acıydı...olsun artık gecelerde bizim sabahlarda 





Düşlerim 

"Mutlak cemâlin etkisiyle kendinden geçen şair her şeyi sevgilisi olarak görür." 

toprağa örtü olarak yanağını serdi 

ateşinle yanan gönlüne bir su 

ah bu nedir diye sorma 

alevi kıvranırken 

kanından bir damla damla düşse 

kalbi söyler seni 

bir nefes oldun doldun içine 

sınırları olmasa sukut etmezdi 

sevap günah derdi al beni 

kahrolur yalnızlığıyla 

bu davası ölse bitmez ki 

mahzenlerinde mahkum 

üstüne kapılar kapa... beklet 

kendi kendine sanma söner alevi 

susuz bıraksan çölünde buz gibi donar 

karanlıklarında siyaha çal görme halini 

tutunmak için kanıyor dikenler arasında gülüm gözü inciler döküyor boynu bükük suskun dili 

umutsuzluk umuduydu yokluğundan ürperir her günüm geçiyor böyle düşlerim 



Aşk Budur 


birleşmeli sonsuzlukta 

sözlerin büyülü gücüyle 

üzülmeden yanılmadan 

zamanın zincirlerinden kopmuş 

gözlerimiz açılsın aldatıcı işlerinden 

bağışlamasını öğrenen yürekler 

aşkla geçirsinler.. .ölüm gecesini 

kavuşmak hasretiyle 

bu gizi çözmelerine 

hiçbir şey engel olmamalı 

gün ışığı da yalnızca özlemlerini anlatsın 

hayal dünyasında son ışık sönmeden 

ilahi sırların sarhoş edici ezgisiyle 

kurtulalım bu ayrılıktan 

aşk ölür mü 

senin ve benim aşkımsa hiç o kutsal bir sırdır saklanmalı bütün yabancı gözlerden genişlettikçe tutkusu içimizi başlamalı düğüm düğüm burmaya n'olur yüreğine soğuk vurmasın çiçek gibi dallarıyla ve köklerin birlikte ölür 


hasta çocuğuna bakan titreyen bir anne gibi ürpere ürpere 

aşkımızın üstüne korkuyla titre geçmeyen gecelerde çok ağlayıp tanrıya yalvardım acı içinde kıvranarak yüzen kuğu gibi çok istedim 

öpüşüp birbirimize dokunmayı bedeninin ağırlığı altında ezilmeyi hayali bile yetmiyor artık gel ruhuma sahip ol 

duyulmamış kelimeler arıyorum beni yüreğinle anla gözlerinle dinle diye anlatabil diklerim.. .anlatamadıklarım görse de çaresizliğimi ve yalnızlığımı huzursuzluk yüreğimdeyken beni olduğum gibi seven 

ele geçirsin aşkımız birlikte yaşanmamış zamanları 

benim için ilahi aşk 


budur 




Garam 


le mariage est une chose ı'amour est une autre 

chose 

(evlenme bir şeydir aşk başka bir şeydir) 

sen benim güneşim 

olmayınca kapkaranlık kuyu gibiydim 

anlamalısın aşk konuşturur haya susturur 

hala temiz aşk ölmedi 

izin ver bana 

bıkmadan usanmadan 

herkesten daha çok 

seni seveyim 

hayat ver bana arınmak için 

seni elimden aldılar 

kalbimden sökmek için neler yaptılar 

yazık ki başaramadılar 

sözüme devam edeceğim 

bugüne değil ölene kadar 

ne oldu buna ki desinler 

aklımdan hiç çıkmıyor diyemem ki onlara bu bir cevap olur mu 

cam gibi yüzsüzken sen ve ben 

kaldır aramızdaki perdeyi 

dil ile söylenmek yetmiyor diye 

ar namus şişesini kırdım 

habersiz kaldım din ve imandan 

bir canım var onu da al 

fakat ben seni istiyorum 

seni bulmak tanrımla birleşmek gibi 

asla asla deme 

garamdan önce izdivaç yok mu 

halbuki bu izdivaçta varlığa gerek yoktur 

bu inlemem inlemeye benzemiyor 

sana kavuşmadıkça dinmeyeceği kesin 

gel kavuşalım desen bile 

içimdeki ateşin sönmeyecektir 

sana olan aşkımın samimiyetini gösteren 

delillerim hala yetmedi mi 

çarpıcı bakışlı sürmeli gözlerinin 

beni sükûnetten çıkardı 

perişan edip gözyaşlarına düşürmedi mi 

kalbim ile aşkım aynı menzilde bile olsa seni sevmekten vazgeçmeyeceğim 

kıpkırmızı dudaklarını öptüm duamda şimdi 

kalbimde açılan yaranın gizlenmiş kanma bir bak 

taştı ellerimden mecbur kaleme aktı 

kelimeler döküyor gamımdan 

yazmaktan çaresiz kalmaz 

ama kalemde dayanamaz çatlar biliyorum 

İlâhî aşkım bu sevgime aldırmıyorsun 

beni almıyorsun ... ama 

korkum 

çok değil...dilim söylemez görmezse gözüm duygusuz günlerim gelir de hepten ölürsem... 
sana kim söyler önceden duymadığın bu nameleri isyan etmiyorum ama itirazım var âşığına azrail el veremez senin aşkının âşığını çoktan öldürmüştür aşkın ve sevdan dur de duralım 

al da alınsın elinden canım benim 

Garam: Helâk. Mahv. * Aşk. Sevdâ. şiddetli arzu. * Hedef. 




O Zaman 


"Güzelliği sebebiyle bir yaratılana tapmak mümkün 

olsaydı; 

Benim kraliçem o zaman tanrı olurdu" "Abbas İbn'i Ahnef" 


aşk yüzünden gönül darağacma çekilir sevgili saçlarında benim de...kraliçem sorsa ne söyleyeceğimi bilmiyorum 

gece karanlığı saçlarını inciden beyaz dişlerim 

elmaları andıran göğüsleriyle karşımda durup kollarını dolamıştı gece boynuma bu halimin kelimelerle izahı zordur ya öpmeleri... 

aklımın sıyrıldığı andı bedenimden bir yanımda hüzün ve ondan başka hiç bir sevgi kalmamıştı ve ben şarkılarını dinledim aşk yolunda... Allah'a varacak 

bir engel mi...sana olan aşkım 

kaç kere söyledim...ortağım 

sevişmek sadece bir cilaydı 

yüceye ulaştıran mecâzî aşkımıza 

birlikte tecrübemiz olacaktı 

sevişmek bile perdedir âşık ile maşuk arasında 

uyanıkken ben gördüğüm halde 

sana herşey rüyada... görmeye kaldı 

bu aşırı düşkünlüğümü ecelimin 

yaklaştığına ayrılığa değilde 

sende ol beraberimde diye istedim 

üzüntüm çok 

doyamadan ...gideceğim gibi maalesef... böyle 




Öptü 


ey ömrüm...gizli aşkım...beyaz tenli servim 

cemalinden ayrı kalmak...içimde gizli bir dağ olmuştu 

sensizlikten her gece rüyamda 

dertli dertli feryad ederdim 

Allah'a yemin ederim ki ölümü... hicranınla yaşamağa tercih ediyordum 

son bir kere kanlı kalemimi dilimle temizledim 

dudağım paramparça... dilim tel tel oldu 

her ne kadar lâyık değilse 

aşkınla can veriyorum... 

kanlı göz yaşları döküyorum 

gel baş ucuma ... gelmezsen işim çok zor 

dudağını dudağıma dokundurmadan ölürsem 

diye inledim 

bitmişim bitti derken 

ah...beni öptü 

ve ağzından bir buse aldım diye... kalbim yüz bin tane can ile dudağıma geldi gün geçmedi daha... ondan ayrı kaldıkça gözyaşlarını kan ve toprak içinde ciğerim gözlerimden parça parça döküldü sevgilim canım yanıyor 

adını tanrım diye teşbih ediyorum 

gizli gizli sızan gönlümün kanı sana helâl olsun 

ben bu gizli dertten zamansız kalmıştım 

yolunu kaybetmiştim buldum 

ölsem de gam değil 

kalsın... gönlüme çok sır 

vücudumu bastığın toprak ile örte bilirsin 

dostlar ayıplamayın... ne yapayım o benim canımdır 

kevser ve zemzem...onun tatlı dudağını görselerdi 

utançlarından kör kuyunun dibinde birleşip taşmazlardı 

şükür.. .bir kere bile visalinin sofrasına misafir oldum ya 

köpekler gibi eşiğine başımı koyup inlesem aşkı uğurunda gizli gizli kanlar yutsam gözümde dudağının hayali ile 




Şarkı Tl 


canım dudağıma defalarca gelse bu halimi biliyor ya... 

yeniden can buldum der... susabilirim 




Bizi Buldu 


gerçek aşk sonunda bizi buldu öğrendik gerçek sevgilinin kim olduğunu üzülüyordum... bildim ve buldum zordu ama pes etmedik gerçek aşk sonunda bizi buldu 

ancak aramak gerekti, bizi bulabilmesi için gerçek aşk da bizi arıyordu 

ama nasıl tanısın demedik... ışığa adımı biz attık şimdi beraberiz... 





Benimsensin 


incitmem sen benimsin nazikçe severim tatlım... benim sevenim asla gitmem izin vermem hayatımın tamamı sensin ve seviyorum seni bu yüzden 

incinmem severim seni içten benim sevgim bütün hayallerim gerçekleşti sevgilim seviyorum seni ve her zaman seveceğim 

benim sevişimle 

uzun sürsün sev beni 

kalbine beni götür 

ait olduğum yere sen olduğun için 

ve asla ayrılmayalım sevdiğim 


naziğim sev beni içime sevindim 

seni sevgilim seviyorum 

ve daima seveceğim 

sevişimde benimle sevginle sevdim seni söyle benim sen olduğumu ömür boyu olacağım sonsuza dek evvelim 

yumuşağım sever beni 

iç içe sevdi 

bütün hayallerimle 

seviyorum seni için için... sevgilim 

zamansızım seni hep seveceğim 



Yazımda Aşkım 


"Gerçek edebiyat sevgi ile yazılır, her yazı bir aşk mektubudur. 

Aşk yüzünden ölmeli veya bu aşk nedeniyle yazmaktan vazgeçilmelidir; 

yahut yazmaya devam etmek, ikisini de yapmak." 


ey sevgilim, eşim...umudum, huzurum, 

mutluluğum 

nasıl sever gönül senden başkasını 

aramızdaki aşkın sonu yokken 

başlangıcı olmayanın sonu olamaz ki... 

bazen uzak ve buğulu bir aşk düşünde 

bir kokunun divanesi gibi kalsam da 

bu "yine de" nin içinde bir seni barındırırım 

bugün aşkından olmalı ki cenneti veya cehennemi düşünemiyorum 

şimdi öyle bir yerler var mı diye kendime soruyorum 

sevgi bilmeden mümkün olmaz 

insan bile eşini tanıdıkça sever 

her zaman aynı kalıyorsa sorun vardır.. .değil mi ama ben sensizliği de kaybettim 

ummanlarm ummanma düşen bir damla su gibiyim 

bütün korkularım üzüntüm gitti ben sen gibi 

hayatımdaki en büyük hâzinem 

Allah'a şükürler olsun ki...seni eş eylemiş benim yüreğime 

dün duydum...aşk şehidini sevgili tarafından ödüllendirilecekmiş aşkı uğruna kendi kanını döktüğü için artık o'ndan ayrı kalmayacaktır 

tek sahibim... canım ellerinde.. .biliyorsun 

seni sevdim, sen de sevdiğini söyledin 

şu dünyada senin gönlüne girebilmekmiş tek kazancım 

içimi hayatla doldurup beni rahatlattın 

yavaşça temiz ve derin suların içine dalıyormuş gibi 

göğsümü ısıtan sarılma arzusunu seninle hep duyuyorum 

sanki cennete girmekti insanın böyle bir zevkten uzak ve mahrum kalması 

zor olmaz mı 

gecemde inleyen şiirlerle karanlığı ve soğukluğunu hissederek 

şu an uzakta oluşunu dolunaya bakarak gideriyorum 

diyorum... ay da onun yurdunda görünüyor ya...beraberiz diyorum 

özledim seni diyemem hayalini hep yanımda bulurken 

sırf içime bir su olsun diye yazdım bunları zaten sonsuza dek beraberiz... 





Sîdî (Efendim] 


güzelliğin prensesi 

gördüm endamını sırlarınla 

yanağının gülü çiçeklerin hakimi 

insaf et...yüreğimi dağlama 

tükenmişliğim ve olup bitenlerin hükmünü ver 

ben saklasam aşkımı acımı senden 

kanlıca gözüm açığa vuruyor 

senden ayrı kalmak ve yıllardır bekleyişim 

çok uzun geldi 

özlemle dolup taştım 

sana soruyorum 

neden aşkın cennetinden alıp...kendi ateşine attın avladın aşkının oklarıyla sesimi duy... vuruldum 


güzelliğine aşık olmadan önce... hep ayıplardım aşıkları 

inkar da ederdim ama sen ceylanım nasıl derdine düşürdün beni alaylı alaylı ruhuma sorarım ne oldu gördün mü 

ve şimdi... bu azap ve kuşkular arasında bedenimi halsiz bıraktılar uykuyu da haram ettiler ve beni büyüledin 

keşke duygularımı saklaya bilseydim o gün bugün kendimle savaşıyorum şarap içmiş gibi sarhoşum gözlerimden yanaklarıma yaşlar dökülüyor benimi yok eden aşkınla eriyorum adalet ve merhamet istemem kurban olsun yüreğim hayatımı yitirsem de lütuf dilenen tutsağın üzülürsün diye 

anlatmak istemezdi ama korktu pek çok acıyı tattı aşk da gördü fakat sevgine ihanet etmedi ötekilerle de olmuştur diye düşünme o inat etmez... kıskanmaz hakkmdır paylamak köleni 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sor ama., o kime gidebilir içindeki düşünce 

kederinden ve ıstırabından şaşkınken 

kalbim... derdimden anlayanım 

sevincim yaram... 

tatlı balından tattığımı 

yanağından güller kopardığımı 

nasıl açıklarım olanları 

pişman değilim 

saklayalım birlikteliğimizi 

korkum olmaz mı bizi ayıracaklar diye 

kime gideyim ne diyeyim 

üzerine titrediğim bakışlarınla savursan 

gitti terk etti sandırsan da beni 

günler geri gelmezse...canımı almadan 

ellerindeyken kalbim 

uzun süren azabımı sor 

acıyı öğrendi vaatlerinden dönsen 

pişmanlık duymaz 

korkmuyor içini söylemeye 

önceden kuş gibi uçardı 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o ağaçtan bu ağaca konardı 

aşkınla kokunla sözünle onu fersiz bıraktın 

dalında kanatları süzüldü uçamıyor 

nasibim talihim... seni düşünüyorum 

aşkımı saklasam da gözüm açığa vuruyor 

bir gün senin için deli oldu derlerse 

uzun gecem de... hoş gör 




Yinetekim 


imdat senden koklayamadığım gülüm toprağım suyum havam birsenim aşıklık kâr etmiyor aşkı ancak aşk anlar diyorlar ben sen var mı üzülme benimsin biliyorum ama ayrılıkla korkutma kulluğumu bilirim.. .kölenimde senden geldim... yaşadım... hayatı sende bir kıvılcım sıçradı mı kalbime f ânûsum... ışıltın 

bağrımı dağlasa aşkının odunda yansın alevim seni beklerim limanım sığmağım yinetekim kimsesizim 

değilim... dimi 




Şarkım... Ezeli Hatırlamanın 
Tek Yolu 


bilmem bunları neden sana anlatıyorum 

basit değil... ancak senden başka kimsenin 

benim için kıymeti kalmadı 

mademki seni seviyorum...anlatmalıyım 

baştan aşağı beni aydınlatan 

sende gördüğüm bu hal 

aynaya bakmamış kimse 

nasıl kendini tanımazsa 

sende beni gör 

yüzümün en hurda çizgilerini haksız mıyım 

içimde gizlediğim sırrım...o kadar büyük değerliydi ki 

kimse bilsin istemiyordum ama... sen bil 

gördüğüm.. .sana baktığım zaman benden başkası değildin ve seni gizledim gurbetteydim şehrim bile ayrıydı acım başımı yerlere düşürürdü 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bana gam değildi senden habersiz kalmak 

gör şahit olarak eskimiş yüzümdeki çizikleri 

yüzümü toprağa sürerdim 

sevdiğim ayağını bastı diye 

gökten daha yüceydi... salınıp gezdiğin toprak 

yine de kimseler bilmesin istedim 

ziyanı yok... benim dünyamda batmayan güneşim 

fark etmiştin aslında birini...önceden sevdiğimi 

ve aşkına esir olduğumu 

fakat sen olduğunu hiç düşünmemiştin 

benim ki aşktı... şehveti uzaktan yakından tanımayan 

sanıldı ki içimdeki ateşi kadınlar şûlelendiriyor 

fakat ben ne tarafa döndümse 

her şeyi seninle görmeyi öğrenmiştim 

yorulmuştum... seni seviyorumlarla 

aşkınla yıkanmış olan kalbimi 

onların bu arzularıyla kirletir miyim 

değer mi... 

sevgilim yıllarıma bir bak 

onlara da sana söyleyemedim... 

yine de söylememeliydim ... ama olmadı 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sahiden darılacaklarını bilerek 

bu zor oyunu bozdum 

ne var ki.. .sende kızdın bana 

bazı bazı bende sana gerçekmiş gibi darıldım 

yinetekim kiminsesizim diye kaldım içime 

ne zaman dertleşmek istedim birisiyle ve kimi çağırsam 

gelenim yokmuş meğer... bir sen cevap verdin ve hiçbir ilacım yokmuş gibi sadece sen çıktın karşıma 

kaderim aşkımızı küçümseme 

aşk korkuyla doludur 

rüzgarlarla uçup gitmez 

ne denli büyük bir zorluk çıkarırsa çıkarsın 

daha büyür ateşin kalbimde 

anlattığın her şeyi bende biliyorum 

umutlarımız zor 

kaybetmeyi tercih eder miyim 

yenilmişiz diye kadere ...vazgeçemem 

özgürlük içindeyiz ve anlamsız yalnızlıkla 

birleştik iki ayrı vücutken... rüyada mıyım diyordum dudak dudağa öpüşmüştük 

dedin ki...aşkta eriyenler ebedilerden olur... asla ölmez 

ve sevdan döküldü dudağından kalbime bir mektup olarak düştü baktım ki yazısız .. .dümdüz bir kağıt gibi biliyorum senden geldiğini ... ama neden boş gönülle yazılanlar silinmez 

ateşle yazılmış aşkımızın kara yazıya ihtiyacı yok... dedin 

zapt edilmez yalnızlık duygusuyla yüreğimde alevlenen aşkınla ürkek ve şaşkına dönmüştüm 

benimle konuşurken...arzuladığım aşk gecesini planladım 

heyecanlarımın kabarışıyla yüreğimin 

derinliklerinde 

oysa ben ne aşk şiirleri söylüyor ne işaretler verebiliyordum ancak şimdi olmuyor 

meğer kader gülümün yanında ne çok dikenler yetiştirmiş 

bütün varlığımı sarsıyor herkesin hoşuna gidecek bir hayatı varken belki de yanımda olmayışının özlemi gülümü kurutuyor 

hayalin hırs ve çirkinliklerimi boğup öldürdü 

kadehim daima senin aşkınla dolu...güzelliğine canım feda 

ıstırabınla mum gibi yanıp tükeniyorum hani aşkımı anlatmaya kalkışsam ve buna devam etsem dünyanın da sonu gelse sözüm bitmez... ve seni sen olarak seviyorum değil mi 

sana zamanında benim için gönülsüz demişler 

öyle bir gönlüm varsa gam seli silip süpürsün 

kim bilirdi ki bir can iki ayrı bedende 

bir gün ben ölsemde sen de aşkımla yaşayacağım 

kimseye benzemeyen kıymetlim 

sonsuz incelikler taşıyan varlığın için 

yoksa buğday tenin siyah kaşların 

boğulduğum alıcı gözlerin için mi 

hayır... bunların hiçbiri değil 

seni yalnız sen olduğun için seviyorum 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aşkımızdan dahi kıskanıyorum 

hatta paylaşamam seni diye Allah'a naz bile ediyorum 

çünkü sevmek tamamlanmak... 

seni beklemek...seni istemek 

feryatlarla hasretini çektim 

kimsenin dostu değilim 

her bir damarıma takılmış bir diken gibi 

ama canım kopmuyor arsızlıktan 

şaşırıyorum 

önceden ilim sahibi idim bir kere öptün 

dudaklarınla bana ne çok şeyler söyledin 

senden öğrendim..insanı insan edeni 

müsvedde bıraktın bildiklerimi 

bir bardak su gibi denizine döktüm...kayboldu gittiler 

kendime diyordum 

en gizli hecesine kadar öğrenmedikçe aşka müptela olma 

lâkin ben ne yaptım aşkın kalbime girdi 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aklımı kaybettim 

gönlümü kendine bağlayan sevgilim sana takıldım sende yaşadım yıllarca ağladım... habersiz oluşuna değil hiçbir şey istemiyorum bile bile yokları beklerken sadece sevmek ölmekten başka ne olabilir ıztırap ve zevkim çırpman iki kanat gibi aşkına uçuyorum... söyle kırmasınlar şarkım... ezeli hatırlamanın tek yolu ancak yalnızlıktan kanım donuyor Allahım bari sen gör 





Sevelim Sevilelim 


sensin taptığım güzelim 

sahibinden ayrılamayan ben 

kimlere ne desem ki... aşkımı 

her bedende her yüzde ve her bir bakışta 

hayâlimin gizli ve karışık yollarında 

ruhum... şuurum 

gördüğümdün 

yeminle bin âlemimde yoktu anlayanım bir sen bildin... gizli mâbedimi dinimi imanımı tesellimdir... bu bana yetmez mi içtenlikle dîvânem bîçârem diye andığında feryatla haykırıp inledim 

ıztırâbımm rüzgârında bilinmezliğe 

sürüklenenirken 

kalbim ateşlerinle yandı 

şimdi gözlerim kupkuru ve yaşsız 

ne yapabilirim 

bana aşk lisanını sen öğrettin 

ölmeyi de... canımı sana versem korkum olmaz ki 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ya da günahtır yaptıklarınla cehenneme gidersin dersen 

bağrımdaki dertleri görünce 

cehennemin ateşi söner 

acırda beni yakamaz 

cenneti zaten istemem sen cennetimsin 

rabbimden... tek bir dileğim var 

beni ayağının tozu etsin 

bir de dudaklarını öpmek en büyük özlemim 

ona da çözüm buldum 

bedenime sıcaklığın dağılsın diye 

ateşe tapıyorum... güneşe secde ediyorum 

hava kararınca veya gün ışığım bulutlarının arasında kaybolursa 

karanlık yüzlü gecelerde üzüntüm beni kaplarsa 

soğuk ama aya bakıyorum 

çılgınca senin kulunum ve kölenim diyerek 

sensin diye onu seyrediyorum 

o zaman nedense kuru gözüm kaynıyor 

göz yaşlarıyla kendimden geçiyorum 

kanınmış gibi kana kana içiyorum 

şimdiyse sen miyim ben miyim bilemiyorum 

öyle değil galiba bence her şey sensin 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ayrılığından bazı geceleri üşüyorum yüreğimin mangalına elimi tutuyorum ateşine göğsüm alışmış fakat elimi ona değdiremiyorum içim içim yanıyorum 

sakın eskiden sesi çok çıkardı n'oldu deme 

dermansızım aşkından 

bazen bir nefes susuyor ve sakinleşiyorsam 

aslında bu senin beni kapattığın zamanlar 

kolay mı ayrılığın 

derdim sensin ve hastanım da 

ancak devam şifâm sende 

yine de bilmelisin... ben her şeyden küskündüm 

dünyama adım atınca 

sevdanla bana istikamet çizdin 

sıkıntılı yolların zahmetinden kurtuldum 

umudum gece ve gün sönmeyen şiddetli aşkınla 

hakîkî ve ölmez bir hayatım olacak diye 

seviniyorum 

aman....kimseler duymasın 

şarkımı artık senin kalbinde dinliyorum... 




Aşk Yasası 


aşk yolunda mısın... sevgilin semti nerede 

doktorlar ilâç bulamadı aşk yarasına 

lokman da...bilgelik... okumakmış aşk derdine deva 

kim ki aşk dâvasını bilirim derse inanma insan olanın ne işi olabilir şehri aşkta beşer misin bulunabilmen şartı fenadır her neyi görsen tanrmdır aynanda birde şarkıların varsa 

düşün ki hiçbir şey kalmamış katre dünyanda 

mabedine bile gittiğinde 

söyleyecek bir söz bulama 

ah sevgilim olsun ... yüce tanrım da 

o zaman yüreğin dolup taşar 

düşünüp durma sevgiliyi tatlım 

kesilirse soluğun 

geceleri...gün ışığı ruhuna gizlice sızdığında kötüysen iyiye dönüştüğünü hissettirir ver ruhunu satarsın bir kaç pula 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yine de sevineceğini sanma... sevinçlerinde olacağına 

yıldızların ötesinde ne çok âlem vardır 

aşk için sınavlar da 

ilki kendine gelmemen 

senin bile seni incitmemendir 

sarhoşum sevgilim 

ölürem beni ayıktırsana 

uyuyor musun şimdi yoksa 

ben ise burada 

yangınlarda 



Firar Ediyorum 

"cehennem dedi ki:... hiç bir aşıkı yakamam... 
çünkü zaten aşk onu binlerce kez yakmıştı." 

bütünümle kendime sakladığım kalbimin sözleri senin için 

sev beni kendini sevdiğin gibi bir sen ol kimsem 

aşkın ne olduğunu bildiğimden beri 

sana firar ediyorum... değil mi erimişim sevdan can evimde bir yangın alevi 

zihnim allak bullak ebedî aşkım 

yarımsın benim 

minnetimle canım yoluna 

öylesine bir tufanda kesilmiş nefesim 

düşündüm doyamadığım gerçekteki hayalinle 

seni seviyorum ... demekten haya bile ediyorum bugüne kadar hiç mi hiç sevmemişim diye 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uzak kalmak mı senden... kendime hakim olamıyorum 

canını acıtacak kadar kollarına al sık beni şimdi bomboş geliyor hayat yok olurcasma koynunda boğulduğum bugüne kadar aradığım aşk bu imiş kalbimden inen gözyaşlarını durmuyorlar anımda isyan ediyor 

Allah'ım bambaşka bir dünyada 

bizi sevindirsin ebedi hayatı sunsun 

beklediğim iptilam bu olmamalıydı 

hazırlıklıydım şimdi nasıl dayanacağımı bilemiyorum 

düşünüyorum 

birbirimizden ayrılamayız çünkü birleşemedik ki 

inkar mı edemem de... geleceğimi aşkım 

yüz yüze konuşamadık 

göz göze gelemedik ve şartlamadık 

ve ölümü çözümmüş gibi aramıza koydular 


anlıyorum hayalim 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nedendir başım dönüyor.. .sonu gelmesin yine de 


umutsuzluğum ikimiz adına kala kala bir dua 

sevmek körcesine şuursuzca ağlamak dudaklarımı ısırmaktan canım yanıyor bakıyorum anlımda bir öpücük izi uyandım 

biricik kalbime ok gibi değdi ağlıyorum yine hayal mi 




Suçlu Gibi Sevişelim 


senin aşkın gelince 

hiçbir şeye izin bırakmadı 

eğer ki kalbim seni aldatıyorsa 

çıkarıp atarım canım sahip olduğun 

aşk dolu bir hayat yaşamayı istemiyor muydun 

gel bu gece buluşalım 

sarmaş dolaş olalım 

kıvrılmış dudakların yumuşak sözlerle dua ederken 

bende seni seviyorum diye yaşayamadıklarımızı tekrarlamak adına yüreğime akan böyle bir aşk bugüne dek beni altüst etmemişti şimdiki gibi hiçbir zaman sevmemiştim seni artık insanlar görecek diye korkmuyorum örtelim dört bir yanımızı sevgimizle göremesin kimse bizi 

güzelim... benimsin ne evvelin var ne de sonun n'olacak sonunda öleceğiz suçlu gibi sevişelim aşktan da ölünür 

biliyorum...sana susuzluğum çok 

kanayım dudaklarının ağusuyla 

dizbağlarımı çözen öpücüklerinle 

bir sürüngen gibi yere ser beni 

yaşarken.. .ölüyüm 

sen biliyorsun aşkın ne olduğunu 

aşk hali hem yaşamaktır hem de ölmek 

özlenmeye gelmez...sahip olmak ister 

söyleyebilir misin 

kimim ben...sen mi 

içime aldım yok ettim dedim 

şimdi.. .ya şenim 




